
 
         Intocht 
Welkom 
 
Wij worden stil voor God 
 
Intochtslied: Ps. 36:2 
Uw heil is als de hemel hoog 
 
Onze hulp 
 
Zingen: Lied 23 B: 1 en 4 
De Heer is mijn Herder 
 
Kyriëgebed 
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen: 
 
allen 

 
Gloria 
allen 

 
 
Groet: 
vg.: De Heer zij met u 
gem: en met uw geest 
 
                 Dienst aan het Woord 
 
Lezing: Genesis 14:18-20 
 
Zingen: Lied 715:3 en 4 
Zoals het graan, verzameld tot de oogst 
 
 

 
Lezing: Handelingen 2:41-42 
 
Zingen: Lied 672:4 
Gij liefdevuur van God 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 273:1 en 4 
Loof God, die zegent al wat leeft 
 
       Dienst van het antwoord 
 
Aandacht voor de collecten 
1e collecte: Noodhulp Israël/Gaza 
2e collecte: Emmaüs 
Collectebusjes:  t.b.v. Young Africa 
Geven kan bij de uitgang, digitaal via 
pge.nu, of via de Emmaüs app. 
 
Gebeden 
Stil gebed 
 
        Viering van de Maaltijd van de Heer 
 
vg: Vrede zij met u  
gem: en met uw geest 
vg:  Verheft uw harten 
gem:  wij hebben ze bij de Heer 
vg:  Laat ons dank zeggen de Heer onze God 
gem: Hij is onze dankbaarheid waardig 
 
 Zingen: A.C. Bronswijk, Rakelings Nabij, p. 42 
(melodie: Liedboek-2013, Lied 910) 
2. Een overvloed van leven, 

een bron voor lied en dank, 
is wat U ons wilt geven 
in oogst van aar en rank. 
U die de mens wilt voeden 
met brood voor hart en mond –  
U schenkt ons volle bekers: 
de wijn van het verbond. 

 
 
3. U schenkt ons volle bekers, 

de wijn van uw verbond: 
de smaak van een nieuw leven, 
een hemels horizont. 
Daarvoor wil ik U loven. 

      Bodegraven, Lutherkerk 

      9 februari 2025:  

      Vijfde zondag door het jaar 

      Dienst van Schrift en Tafel 

      Liturgische kleur: groen 

      Aanvang: 19.00 uur 

  

         

 

  Voorganger: ds. Adri vd Wal, 

  Hoofddorp 

  Welkom: Alie Benedictus 

  Orgel: Gijsbert Kok 



De dank krijgt stem in mij. 
Verwonderd mag ik zingen: 
mijn God is mij nabij. 

 
Tafelgebed (Henk Jongerius) 
Van U is de aarde in heel haar pracht: 
Gij boetseert en behoedt haar, 
wilt er voorgoed uw Naam doen wonen. 
Voor ons zijn de jaren en de maanden: 
de levensruimte van de dagen, 
de kleurenpracht van elk seizoen. 
 
Van U zijn de volkeren op de aarde: 
Gij belooft hun een toekomst 
wanneer zij omzien naar elkaar. 
Voor ons is uw woord: 'Ik zal er zijn': 
in goede en donkere dagen 
Naam die ons veilig gaande houdt. 
 
Gij komt ons de weg naar het leven wijzen: 
in bevrijdende woorden 
ontsteekt Gij licht voor onze voeten. 
Wij horen U spreken door profeten: 
geroepen om op U te lijken, 
worden wij mensen naar uw hart. 
 
Gij komt in een vriend onder mensen wonen: 
hij ziet om naar de zwakke, 
zal het geknakte riet niet breken. 
Wij zeggen U dank voor deze mens: 
uw liefde in levende lijve, 
de nieuwe Adam, Mensenzoon. 
 
Op de avond voor zijn lijden en dood 
nam Hij brood in zijn handen, 
brak het en gaf het ons en zei: 
'Neemt het en eet er allen van 
want dit is mijn lichaam 
dat gebroken wordt voor u'. 
  
Zo nam Hij ook toen zij gegeten hadden 
de beker in zijn handen, 
Hij sprak de zegen uit en zei: 
'Neemt hem en drinkt er allen uit, 
dit is de beker met mijn bloed, 
dat vergoten wordt voor u'. 
 
Gij hebt Hem weer opgewekt uit de dood: 
Gij verheft Hem en zegt Hem: 
'Jij bent mijn welbeminde Zoon'. 
Wij zeggen U dank om Wie Gij zijt, 
omdat de dood nu is bedwongen, 
uw licht de duisternis verdrijft! 

 
Gij brengt uit de ballingschap mensen thuis: 
de vernederden lachen, 
woestijn en steppe staan in bloei. 
Wij zullen gaan zien met nieuwe ogen: 
verstomde monden kunnen spreken, 
de wereld zal bewoonbaar zijn! 
 

Gij brengt in de strijd der volken een keer: 
het geweld zal verdwijnen, 
uw Geest vernieuwt en heelt de aarde. 
Wij zullen gaan wonen in uw huis 
elkander recht doen en behoeden 
door trouw en liefde zonder vrees. 
 
Van U is de aarde en al wat leeft: 
wat de toekomst zal brengen, 
Gij zijt de Eerste en de Laatste! 
Wij zullen vertrouwen op uw Naam 
die ons tot zegen wordt gegeven 
vandaag en tot in eeuwigheid! 
 
We zingen: Lied 985:1 
 
Agnus Dei 

 

 
 
vg: De vrede van Christus zij altijd met u 
Geef elkaar een teken van vrede 
 
 We komen naar voren en vormen een kring 
  op het liturgisch centrum 
   (Wilt u uw Liedboek meenemen?) 
 
Gezamenlijk gebeden Onze Vader, met afsluitend: 

 
 
-Wijdingswoorden over het brood / rondgang van 
het brood 
- Wijdingswoorden over de wijn / de wijn gaat rond 
 
Ter afsluiting zingen we: Lied 381:6 
U wil ik danken, grote Levensvorst 
 
Slotlied: Lied 981  
Zegen,  met gezongen Amen 


